
Năm 3: Điều Chúa Hứa Với Em 

Tài liệu dành cho giáo viên  Trang 1 

Chúa Hứa Ban 
Thiên đàng Cho Em 

 

Tuần 1: Nhà Của Đức Chúa Trời Là Thiên đàng 

 

 
 
 
 
 
 

Giăng 14: 1-3 

1 “Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con 

cũng hãy tin Ta nữa.2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, 

Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con; 3 

nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con,Ta cũng sẽ trở lại đón 

các con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó. 

II Cô rinh tô 5: 1 

1 Vì chúng ta biết rằng nếu trại tạm trú của chúng ta dưới đất bị hủy diệt, chúng ta 

còn có nhà vĩnh cửu ở trên trời là nhà do Đức Chúa Trời xây dựng chứ không phải 

do loài người làm ra. 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

Trò Chơi: Đưa Chai Nước Về Đích  

Giáo viên chia mỗi đội với số người bằng nhau, sẽ được phát 

một tấm bạt và 5 chai nước. Nhiệm vụ của mỗi đội là nắm vào 

bốn góc của tấm bạt rồi cùng nhau di chuyển chai nước về 

đích nhưng không để cho chai nước bị ngã. Mỗi lượt di chuyển 1 chai, nếu 

lượt di chuyển nào chai nước bị ngã thì phải xuất phát lại. Đội nào chuyển 5 

chai nước về đích nhanh hơn sẽ thắng.  

Kết luận: Mọi điều các em cùng làm và cố gắng là để đưa được chai nước 

về đích. Đích đến của tất cả chúng ta là Thiên đàng vinh hiển. 

Bài Học Quý 4  
 

Giăng 14: 1-3;  
II Cô rinh tô 5: 1 

   

      Câu Ghi Nhớ: “Chúng ta còn có nhà vĩnh cửu 

ở trên trời, là nhà do Đức Chúa Trời xây dựng 

chứ không phải do loài người làm ra”. (II Cô-

rinh-tô 5: 1b) 
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Tài liệu dành cho giáo viên  Trang 2 

Nội Dung Bài Học 

Các em mô tả xem căn nhà mình như thế nào? Các em có thích 

nơi ở hiện tại của mình không? Ai là chủ ngôi nhà của em? Có 

em nào mơ ước mình có một chỗ ở khác tốt đẹp hơn không? 

Thiên đàng còn gọi là nhà của Đức Chúa Trời, vì nơi đó có sự hiện diện của 

Đức Chúa Trời và là nơi dành cho tất cả những người tin Chúa cùng chung 

sống với Chúa và với nhau đến đời đời. Chúa Giê-su gọi Thiên đàng là Nhà 

Cha để nói lên sự thân thương, gần gũi, ấm cúng, hạnh phúc,... còn nói lên 

mối quan hệ sâu đậm giữa Đức Chúa Trời với những người tin Ngài như 

Cha với con và chúng ta là anh chị em của nhau. Thiên đàng là do Chúa tạo 

ra, chứ không phải bởi loài người. Thiên đàng là phần thưởng, là cơ nghiệp 

dành cho con của Chúa, ai tin Ngài được ở trong Thiên đàng với Ngài, được 

Ngài chia phần ở Thiên đàng. Chúa đã chuẩn bị sẵn nơi này cho con của 

Ngài, Ngài muốn dành nơi tốt đẹp nhất và có giá trị vĩnh cửu cho chúng ta 

ở. Thiên đàng còn được gọi là Nhà Trên Trời và Thiên đàng có rất nhiều chỗ 

ở, giống như căn nhà có nhiều phòng, các em không cần lo lắng có chỗ cho 

mình không? Chúng ta sẽ được Cha trên trời đón về nhà Ngài và ở với Ngài 

nơi Thiên đàng là điều chắc chắn. Chúa hứa rằng Ngài ở đâu thì mình cũng 

sẽ ở đó, lời hứa quá tuyệt với phải không các em? Con của Chúa thì được ở 

trong Nhà của Chúa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thiên Đàng Là Nhà Của Cha 

1. Nhà Cha ở trên trời, là nơi rất cao vời! Nơi vinh hiển 

và cao quý thay! Thật sung sướng cho người, ở bên 

Chúa muôn đời. Ôi hạnh phước thay trong nhà của 

Cha!  

2. Nhà Cha ở trên trời, ngàn Thiên sứ tôn ngợi. Vinh 

quang Ngài tràn lan khắp nơi! Trần gian sẽ thay dời 

nhưng nước Chúa muôn đời. Ôi vui quá vui trong nhà 

của Cha! 

 

Bài hát 
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Trò Chơi Ô Chữ: Nhà Của Chúa 

Xếp các cụm từ bên dưới vào các hàng ngang hoặc 

hàng dọc của ô chữ sao cho thích hợp. 

THIÊN ĐÀNG – NHÀ TRÊN TRỜI – NHIỀU CHỖ Ở –  

NƠI TỐT ĐẸP –PHẦN THƯỞNG – ĐỜI ĐỜI 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Đáp án:  
      N      
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      R      
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      N      

 N Ơ I T Ố T Đ Ẹ P   

      R      

     Đ Ờ I Đ Ờ I  

      I      
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Tài liệu dành cho giáo viên  Trang 4 

 

BÀI TẬP 

 

Các em hãy chọn các từ có sẵn sau đây điền vào các chỗ trống trong các câu 

từ 1- 5 sao cho đúng nghĩa. 

Các từ cho sẵn: Nhà của Đức Chúa Trời - ở đó - phần thưởng - chỗ ở - tạo 

ra. 

1. Thiên đàng còn được gọi là …………… 

2. Thiên đàng là …………. dành cho những người tin Chúa Giê-su. 

3. Trên Thiên đàng có nhiều …………… 

4. Thiên đàng là do Đức Chúa Trời ……………. 

5. Chúa hứa rằng: Ngài ở đâu thì những người tin Ngài cũng sẽ 

………….với Ngài. 

 

Đáp án:  

1. Nhà của Đức Chúa Trời 

2. Phần thưởng 

3. Chỗ ở 

4. Tạo ra 

5. Ở đó 
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Tuần 2: Vẻ Đẹp Của Thiên đàng 

 

 

 

 

 

 

 15 Thiên sứ đang nói chuyện với tôi, mang theo một cái thước tức 

là cây gậy bằng vàng, để đo thành phố, các cổng và tường thành. 16 

Thành phố vuông vức, chiều dài và chiều rộng đều bằng nhau. 

Người dùng gậy đo thành phố mỗi chiều được mười hai ngàn dặm 

ết-ta-đơ, ba chiều dài, rộng và cao đều bằng nhau. 17 Người đo tường 

thành: Tường dày một trăm bốn mươi bốn bộ cu-bít, theo lối đo 

lường của loài người mà thiên sứ ấy đang dùng. 18 Tường xây bằng 

ngọc thạch anh, còn thành phố bằng vàng ròng, trong như thủy tinh. 19 Nền móng 

của tường thành được tô điểm bằng đủ mọi thứ bảo thạch. Nền thứ nhất bằng ngọc 

thạch anh, nền thứ hai bằng lam ngọc, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư 

bằng bích ngọc, 20 nền thứ năm bằng bạch ngọc, nền thứ sáu bằng ngọc hồng mã 

não, nền thứ bảy bằng kim lục thạch, nền thứ tám bằng lục ngọc, nền thứ chín bằng 

hoàng ngọc, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ mười một bằng ngọc hồng 

bửu, nền thứ mười hai bằng ngọc tử bửu. 21 Mười hai cổng là mười hai hạt ngọc 

trai, mỗi cổng làm bằng một viên ngọc nguyên khối. Đường phố trong thành đều 

bằng vàng ròng tợ thủy tinh trong suốt. 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

Trò Chơi: “Điều Đẹp Nhất” 

Cho các em liệt kê những điều mà các em thấy đẹp nhất từ 

trước tới nay. Lần lượt từng em nói theo hàng ghế hay theo 

vòng tròn… 

Kết luận: Các em đã kể ra rất nhiều điều mà các em thấy 

đẹp trong cuộc sống. Bài học hôm nay sẽ cho các em biết về vẻ đẹp của 

Thiên đàng là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. 

 

Khải huyền 21:15-21 

   

      Câu Ghi Nhớ: “Tường xây bằng ngọc thạch 

anh còn thành phố bằng vàng ròng trong như 

thủy tinh. Nền móng của tường thành được tô 

điểm bằng mọi thứ đá quý...” (Khải huyền 

21:18-19) 
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Tài liệu dành cho giáo viên  Trang 6 

Nội Dung Bài Học 

Theo các em thì xây nhà bằng cái gì cho nó đẹp, cho sang? 

Vật liệu nào là quý giá khi xây nhà? Nếu một căn nhà được 

xây bằng những vật liệu đắt tiền thì trông sẽ thế nào?  

Kinh Thánh mô tả một nơi đẹp tuyệt vời mà không có thể dùng lời lẽ nào để 

nói được hết vẻ đẹp của nó, nơi đó chính là Thiên đàng. Thiên đàng là thành 

phố được làm bằng vàng ròng, trong như thủy tinh. Tường thành thì xây 

bằng ngọc Thạch Anh. Nền thì tô điểm bằng mọi thứ đá quý, mỗi nền được 

làm bằng một loại ngọc khác nhau như: ngọc Thạch Anh, Lam Ngọc, ngọc 

Mã Não, Bích Ngọc, ngọc Hồng Mã Não, Kim Lục Thạch, Lục Ngọc, Hoàng 

Ngọc, ngọc Phỉ Túy, ngọc Hồng Bửu, ngọc Tử Bửu. Mười hai cổng thành là 

mười hai hạt Ngọc Trai, mỗi cổng làm bằng một viên Ngọc Trai nguyên 

khối. Đường phố trong thành đều bằng vàng ròng tợ như thủy tinh trong 

suốt. Thiên đàng còn đẹp hơn những gì chúng ta được biết vì đây chỉ là mượn 

tạm những gì có giá trị nhất ở trần gian để mô tả Thiên đàng mà thôi. Những 

điều này nói lên giá trị và vẻ đẹp của Thiên đàng, là nơi Đức Chúa Trời ngự 

và cũng là nơi mà những ai tin Chúa được ở đời đời với Ngài. Các em có 

cảm nghĩ gì khi các em được Chúa hứa cho ở nơi này? Tiếp tục theo Chúa 

cho đến khi chúng ta được Chúa đón về với Ngài nơi Thiên đàng các em 

nhé! 

Bài Hát: Thiên đàng Tuyệt Đẹp  

1. Đẹp thay, tuyệt thay là nhà Cha! Vương quốc của Chúa 

nơi Thiên đàng! Tường thành xây bằng muôn ngọc quý. 

Đường phố trong thành tựa lưu ly. Đẹp thay, tuyệt thay là 

nhà Cha! Nơi ấy rực sáng luôn đêm ngày! Mong được một ngày ta nhìn 

thấy. Gặp Chúa trong lòng thật vui thay! 

2. Bạn ơi nhận ngay quà Ngài ban. Tin Chúa ta có ngay Thiên đàng. Người 

nào tin Ngài không buồn chán! Ta có Thiên đàng thật vinh quang! Bạn ơi 

nhận ngay quà Ngài ban! Mau đến ta có ngay Thiên đàng! Thiên đàng 

xinh đẹp luôn ngời sáng! Vui sống trong tình yêu chứa chan! 
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Trò Chơi: Đi Tìm Đá Quý 

Hoạt động hôm nay, các em sẽ đi tìm trong bảng chữ 

bên dưới các loại nguyên liệu vàng, bạc, đá quý có 

trên Thiên đàng được đề cập trong bài học. Tìm gặp 

các em dùng viết gạch dưới nhé. Các em có thể tìm 

theo hàng ngang, hàng dọc, hàng xéo…Chúc các em thành công. 

 

H O N G M A N A O A B M A N A O 

R V A T Y I O P O B D C F H J K 

T H A C H A N H V I K O S C M B 

U E R N U I Q I P C G G K L Z X 

B S D C G F G T G H O N G B U U 

U A E R U R H U H N A G E D C X 

U G T L K O O Y O G Q N V C N M 

P Q W D L A M N G O C A K L O I 

L U C N G O C U G C R O W R T V 

Z K I M L U C T H A C H Y H J S 

Đáp án:  

H O N G M A N A O A B M A N A O 

R V A T Y I O P O B D C F H J K 

T H A C H A N H V I K O S C M B 

U E R N U I Q I P C G G K L Z X 

B S D C G F G T G H O N G B U U 

U A E R U R H U H N A G E D C X 

U G T L K O O Y O G Q N V C N M 

P Q W D L A M N G O C A K L O I 

L U C N G O C U G C R O W R T V 

Z K I M L U C T H A C H Y H J S 
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Tài liệu dành cho giáo viên  Trang 8 

 

BÀI TẬP 

 

Em hãy sắp xếp lại các từ bị xáo trộn dưới đây là những từ mô tả liên quan 

đến Thiên đàng. (Xem lại nội dung bài học): 

1. C/Ạ/H/T/H – N/A/H : ……………………… 

2. N/À/V/G – Ò/N/R/G : ……………………… 

3. G/Ọ/N/C – A/T/I/R : ……………………… 

4. H/Ủ/T/Y – I/H/T/N : ……………………… 

5. Á/Đ – Ú/Y/Q  : ……………………… 

 

 

Đáp án:  

1. Thạch Anh 

2. Vàng Ròng 

3. Ngọc Trai 

4. Thủy Tinh 

5. Đá Quý 
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Tuần 3: Sự Thờ Phượng Ở Thiên đàng 

 

 

Kinh Thánh:  

 

 

 

9 Sau đó, tôi thấy một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ 

tất cả các quốc gia, chủng tộc,dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước 

ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài tinh bạch,tay cầm cành chà là. 
10 Họ hô lớn: 

“Ơn cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng ngự trên 

ngai và thuộc về Chiên Con!” 

11 Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật. Họ 

quỳ sấp mặt trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời, 12 mà tung hô: 

“A-men! Đức Chúa Trời chúng ta đáng được ca tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm 

tạ, danh dự, quyền năng và dũng lực 

Cho đến đời đời vô cùng. A-men!” 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

Trò Chơi: “Làm Gì Ở Thiên đàng” 

Giáo viên cho các em liệt kê những điều mà các em nghĩ là sẽ làm ở trên 

Thiên đàng. Lần lượt từng bạn nói và không được trùng nhau. 

Kết luận: Có rất nhiều điều mà các em nghĩ là sẽ làm ở trên Thiên đàng, 

nhưng một điều chắc chắn có ở Thiên đàng là sự thờ phượng Chúa. Chúng 

ta sẽ học điều đó trong bài học hôm nay. 

 

  

Khải huyền 7: 9-12 

   

      Câu Ghi Nhớ: “Tất cả các thiên sứ đứng 

quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh 

vật, họ quỳ sấp mặt trước ngai và thờ phượng 

Đức Chúa Trời”. (Khải huyền 7: 11) 
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Nội Dung Bài Học 

Chúng ta đã nói về điều chắc chắn sẽ làm ở Thiên đàng đó 

chính là sự thờ phượng Đức Chúa Trời.  

Tại Thiên đàng, Đức Chúa Trời ngồi trên ngai của Ngài, chung 

quanh ngôi Ngài có rất nhiều người thờ phượng Chúa mà không ai có thể 

đếm được. Khi nhìn thấy Đức Chúa Trời và tất cả những gì ở Thiên đàng, 

mọi người đều phải cúi xuống trước Chúa để thờ phượng Ngài. Chính vì sự 

vinh hiển, sự cao trọng, sự oai nghi... của Chúa khiến tất cả đều nhận biết 

rằng điều mình phải làm là thờ phượng Chúa. Những người này từ các quốc 

gia, chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ khác nhau. Họ đứng trước ngai của Đức 

Chúa Trời và Chiên Con, mặc áo dài tinh bạch, hô lớn chúc tôn Ngài. Thờ 

phượng là cách chúng ta biểu lộ lòng tôn kính và biết ơn đối với Đức Chúa 

Trời, Đấng đã ban mọi sự và thực hiện sự cứu rỗi cho chúng ta. 

Tất cả thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật, họ 

quỳ sấp mặt trước ngai và thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ tung hô rằng: Đức 

Chúa Trời chúng ta đáng được ca tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, 

danh dự, quyền năng và dũng lực cho đến đời đời vô cùng, A men! 

Quang cảnh Thiên đàng thật là thiêng liêng và ngập tràn sự vui mừng, vinh 

hiển. Những lời ca tụng Đức Chúa Trời vang lên không dứt bởi những người 

Ngài đã cứu chuộc. Còn gì vui hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn khi 

được đứng trước Chúa, trước ngai vinh hiển của Ngài để chúc tụng Ngài. Sự 

thờ phượng nơi Thiên đàng là liên tục và không dứt bởi tất cả những người 

được cứu và những thiên sứ phục vụ Ngài. Hãy hết lòng thờ phượng Chúa 

ngay hôm nay và sẵn sàng cho sự thờ phượng khi về ở bên Ngài, các em 

nhé! 
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Thủ Công: Thiên Sứ Thờ Phượng Chúa 

Hôm nay các em cùng nhau tô màu các thiên sứ đang 

thờ phượng Chúa trên Thiên đàng nhé.! 
 

 

Tôn Vinh Danh Ngài Đến Muôn Đời  

1. Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng đáng được ca tụng, sự 

vinh quang cảm tạ, quyền bính và khôn ngoan! Danh Chúa 

muôn muôn đời. Danh uy dũng tuyệt vời! Người người tôn 

vinh Ngài đến muôn muôn đời!  

2. Hát lớn lời chúc tôn Đức Chúa Trời năng quyền! Tạo nên 

muôn muôn loài cùng với người Ngài thương. Mau hát tôn 

Vua Trời, Vua vinh hiển rạng ngời. Mời bạn cùng tôi mình 

chúc tôn Vua Trời! 

Bài hát 
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BÀI TẬP 

 

Trong các câu dưới đây, em hãy khoanh tròn vào câu đúng nhé. 

1. Ở trên Thiên đàng, Đức Chúa Trời ngồi trên ngai của Ngài. 

2. Mọi người tin từ mọi quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ sẽ thờ phượng 

chúc tôn Chúa. 

3. Chỉ có các thiên sứ mới được thờ phượng chung quanh Chúa. 

4. Quang cảnh Thiên đàng thật là thiên liêng và ngập tràn sự vui mừng, 

vinh hiển. 

5. Sự thờ phượng trên Thiên đàng là liên tục, không dứt. 

 

 

Đáp án: Các đáp án đúng: 1, 2, 4, 5. 
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Tuần 4: Quang Cảnh Nơi Thiên đàng 

 

 

Kinh Thánh:  

 

 

 

 

Khải huyền 21: 22-23 22 Trong thành, tôi không thấy thánh điện 

nào vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con là thánh 

điện của thành phố. 23 Thành phố không cần mặt trời hay mặt trăng 

soi sáng vì vinh quang Đức Chúa Trời chiếu sáng và Chiên Con là 

ngọn đèn của thành phố. 

Khải huyền 22: 1-5 1 Rồi thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước hằng 

sống trong như pha lê chảy ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, 2 chảy 

giữa đại lộ của thành phố. Hai bên bờ sông trồng cây hằng sống ra trái mười hai 

mùa, mỗi tháng một lần kết quả, lá cây dùng để chữa bệnh cho các dân tộc. 3 Tại đó 

sẽ không còn nghe lời nguyền rủa. Ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con sẽ đặt 

trong thành; các đầy tớ Chúa sẽ phụng vụ Ngài. 4 Họ sẽ được thấy mặt Ngài và 

Danh Ngài được ghi trên trán họ. 5 Đêm tối không còn nữa. Họ sẽ không cần đèn 

hay ánh sáng mặt trời vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ trị vì cho 

đến đời đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Khải huyền 21:22-23; 

22:1-5 

Trò Chơi: Ăn Quả Trên Dây 

Giáo viên chuẩn bị sẵn những trái táo, chuối hoặc chùm nho 

treo trên dây cao. Mỗi đội có 2 người chơi, một người cõng 

người còn lại, người được cõng bị bịt mắt và phải ăn quả đã 

treo sẵn trên dây. Đội nào ăn hết quả nhanh nhất là đội giành 

chiến thắng. 

Kết luận: Trái cây hay đồ ăn là điều mà các em rất thích, vậy 

không biết trái cây và thức ăn có trên thiên đàng không nhỉ? 

Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về chủ đề: Những 

điều có nơi thiên đàng. 

Hoạt Động Đầu Giờ 

   

      Câu Ghi Nhớ: “Thành phố không cần mặt trời 

hay mặt trăng soi sáng vì vinh quang Đức Chúa Trời 

chiếu sáng và Chiên Con là ngọn đèn của thành 

phố.” (Khải huyền 21: 23) 
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Nội Dung Bài Học 

Các em thấy gì khi đi du lịch nè? Có thể là sông, biển, núi non 

hay những dòng thác... những cảnh đẹp và nên thơ làm chúng 

ta thích thú? Các em có hình dung được quang cảnh của Thiên 

đàng ra sao không? 

Tại Thiên đàng thì ngai Đức Chúa Trời là nơi Ngài ngự. Sự vinh quang của 

Đức Chúa Trời rạng rỡ, chói lói hơn cả mặt trời nên không cần đến đèn hay 

ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Tại Thiên đàng Đức Chúa Trời luôn hiện 

diện và sự vinh hiển của Chúa lớn đến như vậy và Ngài ở đó liên tục nên 

Thiên đàng cũng không còn có ban đêm. Đây là xứ sở tràn ngập sự vinh hiển 

của Đức Chúa Trời. Sông nước hằng sống trong như pha lê chảy ra từ ngai 

Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, chảy giữa đại lộ của thành phố. Hai bên 

bờ sông có cây hằng sống và ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một lần kết 

quả, lá cây dùng để chữa bệnh cho các dân tộc. Còn gì tốt đẹp hơn khi nơi 

này cung cấp sự dự phòng quá tuyệt hảo. Nơi Thiên đàng cũng không có lời 

nguyền rủa nào vì nơi đây không hề có tội lỗi. Một nơi phục sự trọn vẹn từ 

các đầy tớ Chúa dành cho Đức Chúa Trời khi được nhìn thấy Ngài, chiêm 

ngưỡng Ngài, mặt đối mặt. Mối giao thông giữa con người và Đức Chúa 

Trời thật toàn hảo khiến ai nấy cũng thấy thỏa lòng, được cai trị bởi duy nhất 

Đức Chúa Trời và Chiên Con. 

Các em sẽ được ở nơi đó khi Đức Chúa Trời đón các em về với Ngài và ở 

bên Ngài. Một nơi quá tuyệt vời đã dành sẵn cho các em. Hãy sẵn sàng cho 

ngày tuyệt vời đó để tận mắt thấy được quang cảnh nơi Thiên đàng các em 

nhé!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi Ngự Của Ngài 

1. Thiên Đàng là nơi ngự của Ngài, Đức Chúa Trời 

chúng ta. Nơi vinh quang rạng rỡ, chói lói hơn cả mặt 

trời. Nơi không còn bóng tối, cũng không có đêm trường. 

Nơi ta được chiêm ngưỡng mặt Ngài đầy hiển vinh! 

2. Thiên Đàng là nơi Ngài sẵn dành cho người tìm đến 

Cha. Nơi đây cây hằng sống có trái ra luôn mọi mùa. Nơi 

ta được tiếp đón, sẽ luôn ở bên Ngài. Nơi ta được mãi 

mãi bên Ngài hạnh phước thay! 
 

Bài hát 
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Trò Chơi Ô Chữ: Quang Cảnh Thiên đàng 

Dựa vào nội dung bài học, tìm các từ hàng ngang 

thích hợp, sau đó tìm từ khóa hàng dọc của ô chữ. 

Thiên đàng là (1)……… của Đức Chúa Trời, vinh 

quang của Ngài rạng rỡ hơn cả (2)………… Đức Chúa Trời luôn (3)……… 

nơi đó. Sông nước hằng sống chảy ra từ ngài Đức Chúa Trời và ngai 

(4)………… Hai bên bời sông có (5)………… ra trái 12 mùa, mỗi tháng 1 

lần (6)…………, lá cây dùng để (7)……… Tại đó không còn lời 

(8)………… hay tội lỗi nào. Những người được cứu sẽ (9)………… vinh 

quang và được ở trong mối (10)………… mật thiết với Đức Chúa Trời,  

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               
 

Đáp án: 

1.       N G A I     

2.  M Ă T T R Ơ I       

3.  H I Ê N D I Ê N      

4.  C H I Ê N C O N      

5.    C Â Y H Ă N G S Ô N G 

6.   K Ê T Q U A       

7.    C H Ư A B Ê N H    

8.  N G U Y Ê N R U A     

9. C H I Ê M N G Ư Ơ N G    

10.      T Ư Ơ N G G I A O 

 

Từ Khóa Hàng Dọc: NƠI CHÚA NGỰ 
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BÀI TẬP 

 

Trong các câu sau, trong các từ tô đậm và gạch chân, em hãy khoanh tròn 

vào đáp án đúng với ý nghĩa của câu. 

1. Trên Thiên đàng không có ban ngày / ban đêm. 

2. Trên Thiên đàng, nước sông hằng sống chảy từ ngai của Chúa /  

ngai của thiên sứ, chảy giữa đại lộ của thành phố. 

3. Hai bên bờ sông có cây hằng sống và ra trái mười hai mùa / bốn mùa. 

4. Trên Thiên đàng không hề có sự sống / tội lỗi. 

5. Trên Thiên đàng được cai trị bởi Đức Chúa Trời và Thiên sứ /  

Chiên Con. 

 

Đáp án:  

1. Ban đêm 

2. Ngai của Chúa 

3. Mười hai mùa 

4. Tội lỗi 

5. Chiên Con 
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Tuần 5: Những Điều Không Có Nơi Thiên đàng 

 

 

 

 

 

 

Khải huyền 7: 16-17 

16 Họ sẽ không còn đói khát nữa, cũng chẳng còn bị mặt trời và hơi 

nóng nung đốt nữa. 17 Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và 

hướng dẫn họ đến các suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau sạch 

tất cả các giọt lệ nơi mắt họ.” 

Khải huyền 21: 4 

4 Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế 

hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi.” 

Khải huyền 22: 3-5 

3 Tại đó sẽ không còn nghe lời nguyền rủa. Ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con 

sẽ đặt trong thành; các đầy tớ Chúa sẽ phụng vụ Ngài. 4 Họ sẽ được thấy mặt Ngài 

và Danh Ngài được ghi trên trán họ. 5 Đêm tối không còn nữa. Họ sẽ không cần đèn 

hay ánh sáng mặt trời vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ trị vì cho 

đến đời đời. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Khải huyền 7:16-17, 
21:4,  22:3-5 

Trò chơi: Điều Không Có Nơi Thiên Đàng 

Chia các em thành 2 đội. Cho các em thi nhau lần lượt kể ra những 

điều các em nghĩ là không có nơi Thiên đàng. Đội nào không kể được 

thì sẽ thua. 

Kết luận: Bài học hôm nay sẽ cho các em biết về những điều không 

có ở Thiên đàng. 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

   

Câu Ghi Nhớ: “Ngài sẽ lau sạch tất cả nước 

mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế 

hoặc khóc than hay đau khổ nữa...” (Khải huyền 

21: 4) 
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Nội Dung Bài Học 

Khi đi du lịch các em muốn đến một nơi như thế nào? Nơi có 

cảnh đẹp, phải vui và an ninh đúng không? Chúng ta cần 

nghiên cứu trước nơi mình sẽ đến để có sự lựa chọn đúng. 

Hôm nay chúng ta cùng hướng về Thiên đàng xem nơi này 

như thế nào nhé!  

Thiên đàng là nơi vui vẻ, lúc nào cũng có tiếng hát ca, ai cũng thích, cũng 

muốn đến và định cư nơi này do nơi đây không có sự buồn rầu, khóc lóc. 

Kinh Thánh cho biết "Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng", 

chính Đức Chúa Trời ngăn chặn những giọt lệ buồn và Ngài không để nó 

tiếp tục lăn trên gò má của những ai ở trong vương quốc của Ngài. Tuyệt 

hơn nữa Thiên đàng là nơi không có sự chết, tang chế hay là đau khổ nữa, 

chỉ là những niềm vui và hạnh phúc mà thôi. Thiên đàng là nơi không có ban 

đêm hay bóng tối vì Đức Chúa Trời chính là sự sáng tỏa soi cho nơi này. Ở 

Thiên đàng cũng không có đói khát hay nắng gắt ảnh hưởng đến chúng ta... 

Không có gì có thể làm hại những ai ở Thiên đàng cả. Các em có muốn đến 

nơi này không? Chúng ta đang trong hành trình đến đó, hãy tiếp tục tiến 

bước theo Chúa để chúng ta vào nơi phước hạnh này các em nhé! 

 

Bài Hát: Chúa Sẵn Ban Thiên đàng  

1. Này người bạn yêu ơi, kìa Chúa sẵn ban mình Thiên 

đàng. Kìa thật tại nơi đó không có khổ đau và lo buồn. 

Lòng thành mình tin Chúa, Ngài đã gánh thay tội cho 

mình. Đừng chần chờ chi nữa, hãy kíp đến tin nhận Giê-

su! 

2. Thật tuyệt vời làm sao, ngày Chúa tiếp ta vào Thiên đàng! Buồn rầu và 

khóc lóc, tang chế cũng không còn theo mình. Ngài là Thần Chân Lý, sự 

sáng Chúa soi rọi nơi này. Đời đời và vinh hiển bên Chúa sống vui còn 

chi bằng. 
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Trò Chơi: Đứng – Có, Ngồi – Không 

Giáo viên chuẩn bị một số bìa cứng, trên đó viết 

những điều Có hoặc Không có trên Thiên đàng. Ví 

dụ: Thờ phượng, Buồn rầu, Khóc lóc, Sự sống, Cây hằng sống, Sự chết, 

Bệnh tật,… 

Khi giáo viên đưa bìa cứng lên, nếu đó là những điều có nơi Thiên đàng thì 

các em phải đứng lên, còn những điều không có nơi Thiên đàng thì các em 

ngồi xuống. Em nào đứng hoặc ngồi sai sẽ bị phạt. 

 

 

BÀI TẬP 

 

Em hãy ghi ra NĂM điều không có ở Thiên đàng bằng cách sắp xếp các từ 

bị xáo trộn dưới đây: 

1. Thiên đàng không có : Ồ-U-N-B / Ầ-U.R: ……………. 

2. Thiên đàng không có: Ó.C.H.K / Ó.C.L: ……………… 

3. Thiên đàng không có: Ó.I.Đ: …………………………… 

4. Thiên đàng không có: Á.T.K.T: ………………………. 

5. Thiên đàng không có: Ự.S / Ế.C.T.H: ………………… 

 

Đáp án:  

1. Buồn rầu 

2. Khóc lóc 

3. Đói 

4. Khát 

5. Sự chết 
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Tuần 6: Những Người Không Được Vào Thiên đàng 

 

  

 

 

 

 

 

 

Khải huyền 20:10, 15 

10 Còn quỷ vương là kẻ đã lừa gạt chúng thì bị quăng xuống hồ lửa 

diêm sinh cháy phừng, là nơi con thú và tiên tri giả đã bị ném xuống 

từ trước. Chúng đều bị khổ hình cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. 

15 Ai không được ghi tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống hồ 

lửa. 

Khải huyền 21:8 

8 Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, đáng ghê tởm, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ 

thần tượng và tất cả những người giả dối thì số phận chúng nó ở trong hồ lửa cháy 

phừng với diêm sinh; đó là sự chết thứ hai.” 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

Trò Chơi: Xé Bảng Tên 

Giáo viên chia thành 2 đội chơi, những thành viên trong đội 

viết tên mình lên giấy và dán sau áo mình. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” từ 

người giáo viên, các đội phải tìm cách xé bảng tên của đội khác. Đội nào bị 

xé hết bảng tên trước sẽ là đội thua cuộc. 

Kết luận: Bạn nào giữ được bảng tên thì không bị loại trong trò chơi này. 

Điều đó liên hệ với bài học hôm nay về những người không có tên ở Thiên 

đàng hay những người không được vào Thiên đàng. 

 

Khải huyền 20:10, 15; 

21:8 

   

Câu Ghi Nhớ: “Những kẻ hèn nhát, vô tín, đáng 

ghê tởm, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ thần 

tượng và tất cả những người giả dối thì số phận 

chúng nó ở trong hồ lửa cháy phừng phừng với 

diêm sinh”. (Khải huyền 21: 8) 



Năm 3: Điều Chúa Hứa Với Em 

Tài liệu dành cho giáo viên  Trang 21 

Nội Dung Bài Học 

Bạn nào nhắc lại bài học tuần trước xem những gì không có 

nơi Thiên đàng? Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp những ai 

không được ở Thiên đàng nhé! 

Kinh Thánh khẳng định Ma quỉ là kẻ lường gạt mọi người, là kẻ đã chống 

lại Đức Chúa Trời và phản loạn nên sẽ không bao giờ được vào đó. Phần của 

nó là hồ lửa đời đời mà Đức Chúa Trời đã dựng nên để hình phạt nó. Tiên 

tri giả cũng chung số phận với ma quỷ vì đã làm cho nhiều người tin Chúa 

mất đức tin, truyền rao không đúng lời của Đức Chúa Trời. "Còn những kẻ 

hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù 

phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối... cũng không bao giờ được 

ở Thiên đàng. Những hạng người hèn nhát không chịu tin Chúa vì sợ gặp 

bắt bớ, khó khăn, mất quyền lợi... những người vô tín không chịu nhìn nhận 

Chúa Giê-su nên không tin Ngài. Người sống đời sống xấu xa, ghê tởm đầy 

dẫy tội lỗi hoặc kẻ giết người cũng không thể vào đây. Những ai phạm tội tà 

dâm thì Thiên đàng không dành cho họ, cũng như những người làm phù 

thủy, tin và sử dụng phù phép cũng không được phép bước vào Thiên đàng. 

Người nào thờ thần tượng và cả người sống gian dối, xảo trá, kẻ sống theo 

xác thịt thì cũng không thừa hưởng được Nước Đức Chúa Trời. Tất cả những 

ai không có tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa, đó là điều 

Kinh Thánh khẳng định. 

Các em phải cẩn thận trong cách sống của mình để thích hợp với Thiên đàng 

nhé. Hãy tránh xa những điều này để các em xứng đáng với Thiên đàng mà 

Chúa đã hứa ban cho các em. 

 

 

 

 

 

 

Nưới Trời Sẵn Ban 

1. Chúa Trời rất yêu ta nên đã ban Con Ngài là Giê-su từ trời, 

Ngài vào trong thế gian. Giê-su nào thở than, cam tâm chết vì ta. 

Nhưng đến ngày thứ ba Cha hiển vinh phục sinh! 

2. Sách sự sống Cha ghi tên những ai thật lòng cậy tin nơi Con 

Ngài là Giê-su hiển oai. Không tin vào Giê-su sẽ đau đớn nào sai. 

Ai tin vào Giê-su, sẽ sống vui nghìn thu! 

3. Nước Trời rất cao sang nhưng Chúa Cha sẵn sàng tặng ban 

cho mọi người ở mọi nơi thế gian. Ta không còn tính toan, không 

lo lắng phiền ưu. Tin chân thành Giê-su ta sống vui nghìn thu! 

Bài hát 
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Trò Chơi: Đường Đến Thiên đàng 

Các em có muốn mình ở trong số những người không 

được vào Thiên đàng không? Chắc chắn là không rồi. 

Bây giờ các em hãy tìm đường giúp 2 bạn nhỏ có thể 

đi đến Thiên đàng nhé. (Gợi ý: Các em phải đi con 

đường ngang qua Thập tự giá nhé.) Chúc các em thành công. 

 

 

 

  

THIÊN ĐÀNG 
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BÀI TẬP 

 

Em hãy dựa vào bài học và dựa vào các chữ cái gợi ý, em hãy hoàn thành 

các chỗ trống trong các câu sau để tìm ra những người không có ở Thiên 

đàng. 

1. Những T…….. Tr……… Gi……… 

2. M…… Q……….. 

3. Những người V………. T………. 

4. Những Người Ph……. T…….. T…….. D……….. 

5. Những Người Th………. Th………. T…….. 

 

Đáp án:  

1. Tiên tri giả 

2. Ma quỷ 

3. Người vô tín 

4. Người phạm tội tà dâm 

5. Người thờ thần tượng 
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Tuần 7: Những Người Ở Thiên đàng 

 

 

 

 

 
 

 

Ma-thi-ơ 6: 9,  26: 53 

6: 9 Các con hãy cầu nguyện như thế này: 

‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh, 

26: 53 Các con tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cấp 

ngay cho Ta hơn mười hai đạo thiên binh sao? 

I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 14 
14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, Đức 

Chúa Trời sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Giê-su về cùng Ngài. 

Khải huyền 7: 9 

9 Sau đó, tôi thấy một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ tất cả các quốc 

gia, chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc 

áo dài tinh bạch, tay cầm cành chà là. 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

Trò Chơi: Đưa Bóng Vào Lỗ 

Giáo viên chuẩn bị cho mỗi đội một bìa cứng phẳng vuông / 

chữ nhật, có viền chắn xung quanh cao tương ứng với các quả bóng, khoét 

một lỗ tròn ở giữa tương ứng với kích thước của quả bóng.  

Trò chơi bắt đầu: Mỗi đội hai người chơi, mỗi em đứng một đầu của tấm 

bìa, trên đó có 5 – 10 quả bóng. Hai em cùng nhau lắc sao cho các quả 

bóng lăn ra vị trí lỗ tròn và rơi xuống. Sau thời gian quy định, đội nào có 

nhiều bóng rơi vào lỗ hơn, đội đó thắng. 

Kết luận: Việc vào Thiên đàng không dễ dàng. Vậy thì những ai sẽ ở 

Thiên đang? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. 

Ma thi ơ 6:9, 26:53,  
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14, 

Khải 7:9 

   
Câu Ghi Nhớ: “... chỉ những người đã được ghi 

tên vào sách sự sống của Chiên Con mà 

thôi”.(Khải huyền 21: 27b) 
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Nội Dung Bài Học 

Tuần trước chúng ta đã biết những ai không được ở Thiên 

đàng rồi, tuần này hãy tìm hiểu xem ai được ở Thiên đàng? 

Thiên đàng gồm có những ai? 

Thiên đàng là nhà của Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ có sự hiện diện của 

Ngài cùng với muôn vàn thiên sứ thánh phục vụ Ngài, vì đây là vương quốc 

của Ngài. Mỗi khi đọc bài cầu nguyện chung, các em biết rằng “Cha chúng 

con ở trên trời”. 

Tất cả những ai đã chết mà tin Chúa Giê-su sẽ được ở đó. Khi tiếng kèn thiên 

sứ vang lên báo hiệu sự kiện trọng đại là Chúa Giê-su tái lâm. Họ được sống 

lại để tận hưởng Thiên đàng mà Chúa đã  hứa ban. Kinh Thánh chép : “Đức 

Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Giê-su về cùng Ngài", họ vào đó 

nhận lấy phần thưởng của mình vì đã theo Chúa và hầu việc Ngài. Đoàn 

người này rất đông  không ai đếm được, từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, 

dân tộc và ngôn ngữ khác nhau, họ đứng trước ngai của Đức Chúa Trời trên 

Thiên đàng để ở bên Chúa và thờ phượng Ngài.  

Ngày Chúa Giê-su tái lâm, những người tin Chúa còn đang sống sẽ được 

biến hóa để về với Chúa. Chỉ những ai có tên trong sách sự sống mới được 

ở Thiên đàng các em nhé.  

Ngày các em tin Chúa là ngày tên các em được ghi vào sách sự sống ở Thiên 

đàng. Các em sẽ được Chúa gọi tên mình để bước vào Thiên đàng trong ngày 

Chúa Giê-su tái lâm. 

 

Bài Hát: Chỉ Ai Tin Danh Giê-su  

1. Chỉ ai tin đến Danh Chúa Giê-su được ghi tên của mình 

vào trong Sách Sự Sống của Chúa Con muôn đời. Ngợi tôn 

Danh Chúa Cha cao vời! 

2. Cùng nhau ca vang Ha-lê-lu-gia! Vì Giê-su đã vui lòng 

chịu chết. Tội ta nay Chúa Cha tha rồi, được thừa hưởng phước thiêng trên 

trời! 

3. Toàn thế giới chỉ duy Chúa Giê-su, là Thần Nhân cũng chính là Cứu 

Chúa. Ngài hy sinh để mua chuộc tội và ban Nước Sống cho muôn người!  
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Trò Chơi Ô Chữ: Người Được Ở Thiên đàng 

Xếp các cụm từ bên dưới vào các hàng ngang hoặc 

hàng dọc của ô chữ sao cho thích hợp. 

TIN CHÚA GIÊSU – THIÊN SỨ - GHI TÊN – 

SÁCH SỰ SỐNG – TIẾNG KÈN – NGỦ TRONG CHÚA 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Đáp án:  
      T          

    G H I T Ê N       

      N          

    S A C H S Ư S Ô N G   

      H          

    N G U T R O N G C H U A 

      A          

  T I Ê N G K E N       

      I          

   T H I E N S Ư       

      S          

      U          
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BÀI TẬP 

 

Em hãy tìm từ điền vào các chỗ trống trong đoạn văn sau: 

Thiên đàng dành cho tất cả những ai đã tin ……………. là những người 

được ghi tên vào sách …………….. Ngày Chúa tái lâm, họ sẽ được 

……………….. để tận hưởng Thiên đàng mà Chúa đã hứa ban. Họ sẽ nhận 

lấy ……………….. của mình vì đã theo Chúa và hầu việc Ngài. Ngày 

………………  tái lâm, những người tin Chúa còn đang sống sẽ được 

……………… để về với Chúa. 

 
 

Đáp án: Chúa Giê-su – sự sống – sống lại – phần thưởng  

– Chúa Giê-su – biến hóa. 



Quý 4: Chúa Hứa Ban Thiên Đàng Cho Em 

Tài liệu dành cho giáo viên  Trang 28 

Tuần 8: Chúa Hứa Đón Chúng Ta Về Thiên đàng 

 

 

 

Kinh Thánh:  

 

 
 

 

1 “Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con 

cũng hãy tin Ta nữa.2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, 

Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con; 3 

nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con,Ta cũng sẽ trở lại đón các 

con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Câu Ghi Nhớ: “Ta đi và sửa soạn một chỗ 

cho các con, Ta cũng sẽ trở lại đón các con 

về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó”. 

(Giăng 14: 3) 
Giăng 14: 1-3 

Trò Chơi “Tháp Ly” 

Giáo viên chuẩn bị các tháp ly giấy hay nhựa, mỗi tháp ly từ 10 -

20 chiếc, chiếc dưới cùng phải khác màu. Nhiệm vụ của các em là 

di chuyển tháp ly sang bên cạnh bằng cách lần lượt lấy từng ly một 

úp sang tháp ly mới. Cứ làm như vậy cho đến khi chiếc ly khác 

màu được đưa lên trên cùng. Người nào hoàn thành nhanh nhất sẽ 

là người chiến thắng. Cho các em chơi cá nhân hoặc theo đội. 

Kết luận: Khi các em lật tới ly cuối cùng thì các em sẽ nhìn thấy 

chiếc ly khác màu. Với một người theo Chúa cũng phải theo Ngài 

cho đến cuối cùng, vì Ngài hứa đón chúng ta vào Thiên đàng. Vì 

vậy các em đừng bỏ cuộc các em nhé. 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 
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Nội Dung Bài Học 

Có ai hứa với các em là đón các em về nhà mới và đẹp để các 

em ở đó luôn không? Nếu lời hứa này dành cho các em thì các 

em có tin không? Các em phải biết ai hứa thì mới dám tin đúng 

không? 

Trước khi Chúa Giê-su về trời, trong lúc chia tay với các môn đệ của Ngài, 

Chúa Giê-su đã cho họ biết rằng đã đến lúc Ngài phải trở về cùng Chúa Cha 

nơi Thiên đàng. Nghe tin này các môn đệ Chúa vô cùng buồn bã và bối rối. 

Nếu Chúa Giê-su rời khỏi họ rồi thì họ sẽ không còn được gặp Ngài nữa... 

Biết tâm trạng của các môn đệ mình, Chúa Giê-su đã khuyên họ hãy tin nơi 

Ngài và Chúa hứa với họ rằng Ngài sẽ chuẩn bị Thiên đàng cho họ và khi 

mọi thứ đã sẵn sàng thì chính Ngài sẽ trở lại để đón họ về với Ngài. Ngài 

khẳng định cách chắc chắn rằng: Ta ở đâu các con cũng sẽ ở đó. Điều này 

có nghĩa là họ sẽ được Chúa đón về ở cùng với Ngài mãi mãi nơi nhà Cha 

là Thiên đàng. Các môn đệ Chúa vô cùng mừng rỡ khi nghe được lời hứa 

này dành cho họ. Rồi một ngày không xa, Chúa sẽ trở lại để đón họ. Ngày 

đó là ngày họ ngóng trông, chờ đợi. Chúa cũng hứa như vậy cho tất cả những 

ai tin Ngài. Các em có tin lời hứa này không? Các em có mong Chúa trở lại 

để đón mình về Thiên đàng không? Chúa là Đấng Thành Tín, đã hứa thì 

Ngài sẽ thực hiện các em nhé! 

 

Bài Hát: Thiên Đàng Hạnh Phước  

1. Tuyệt vời thay chốn hạnh phước Thiên đàng. Nhà Chúa ta 

với vinh quang ngập tràn! Còn gì hơn, ấy chính nơi Chúa 

cho mình vui hưởng! Thầm tạ ơn Chúa cao cả muôn đời. Nhà 

của Cha sẵn ban cho ta rồi. Lòng mừng vui cất tiếng ca vang 

tôn ngợi Chúa tôi! 

2. Lời của Cha hứa dành chỗ cho mình. Nhà phước ân ở nơi cao Thiên Đình. 

Ngày gần đây, Chúa tái lâm rước ai thật trung tín! Vào nhà Cha chúng ta 

sống an hòa. Ngàn sứ thiên cánh tung bay la đà. Ngàn bài ca kính hiến dâng 

ta tôn ngợi Chúa Cha! 
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Trò Chơi: Về Nhà Cha 

Các em ơi, hôm nay chúng ta được học về nơi ở đời 

đời phước hạnh Chúa sắm sẵn cho các em, đó là Thiên 

đàng vinh hiển. Được về Thiên đàng tức là được về 

nhà Cha. Các em có muốn về đó không? Chẳng những 

muốn mà còn phải giúp cho nhiều bạn nhỏ cùng về đó với các em nữa. 

Bây giờ, các em hãy giúp 2 bạn nhỏ bên dưới đây tìm đường về nhà Cha 

nhé. Chúc các em thành công! 
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BÀI TẬP 

 

Em hãy khoanh tròn vào các câu nào ĐÚNG trong các câu dưới đây. 

1. Chúa Giê-su trở về trời là trở về nhà Chúa Cha trên Thiên đàng. 

2. Chúa Giê-su sẽ không bao giờ trở lại nữa. 

3. Ngài sẽ sửa soạn một chỗ để đón các môn đệ về ở với Ngài. 

4. Chúa sẽ ở với Đức Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho các môn đệ một nơi 

khác để ở sung sướng. 

5. Chúa hứa rằng: Ngài ở đâu thì các môn đệ cũng sẽ ở đó cùng Ngài. 

 

 

Đáp án: Các câu đúng: 1, 3, 5. 
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Tuần 9: Ẩn Dụ Về Thiên đàng: Mười Trinh Nữ 

 

 

 

 

 

1 “Bấy giờ Nước Thiên đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi 

đón chàng rể. 2 Trong số đó có năm cô dại, năm cô khôn. 3 Các cô 

dại đem đèn nhưng không mang theo dầu. 4 Mấy cô khôn đem bình 

dầu theo đèn của mình. 5 Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô buồn 

ngủ rồi ngủ thiếp đi. 6 Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn: ‘Chàng rể đến 

kìa, hãy ra tiếp đón!’ 7 Các trinh nữ đều thức dậy, khêu đèn lên cho sáng. 8 Các cô 

dại nói với mấy cô khôn: ‘Xin các chị chia cho chúng em một ít dầu vì đèn chúng 

em sắp tắt.’ 9 Mấy cô khôn trả lời: ‘Không được, sợ không đủ cho cả chúng em và 

các chị, tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua.’ 10 Nhưng đang khi các cô gái kia 

đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với 

chàng rể và cửa đóng lại. 11 Sau đó, các trinh nữ kia mới trở về kêu xin: ‘Chủ ơi, 

xin mở cửa cho chúng tôi vào với.’ 12 Người chủ đáp: ‘Tôi nói thật, tôi không biết 

các cô là ai.’ 13 Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ 

Con Người đến.” 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

Trò Chơi: “Cô Dâu Và Chàng Rể” 

Giáo viên chia các em thành hai đội. Một đội hóa trang cho 

một bạn trong đội mình thành cô dâu, đội kia hóa trang cho 

một bạn thành chàng rể. Tận dụng những gì các em có, các em 

sẽ hóa trang theo cách hiểu của các em về trang phục và phụ 

kiện mà chàng rể và cô dâu phải có trong đám cưới. Giáo viên sẽ chấm điểm 

và đưa ra kết luận. 

Kết luận: Hôm nay chúng ta sẽ học một bài học về ẩn dụ về Thiên đàng 

được ví như các cô dâu chờ chàng rể đến rước. 

 

  Câu Ghi Nhớ: “Vậy hãy tỉnh thức vì các con 

không biết ngày cũng không biết giờ Con 

Người đến”. (Ma-thi-ơ 25: 13) 
Ma thi ơ 25:1-13 
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Nội Dung Bài Học 

Các em có gặp những người khách đến nhà mình bất ngờ 

chưa? Lúc đó nhà cửa bề bộn, dơ bẩn, còn mình thì ăn mặc 

xấu xí... cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhưng nếu khách đến nhà 

chơi mà báo trước thì các em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dọn dẹp nhà cửa thật 

sạch và đẹp đẽ để chuẩn bị đón khách đúng không? 

Khi Chúa Giê-su dạy về Nước Thiên đàng thì nhiều người không hiểu rõ nên 

Chúa Giê-su đã kể một câu chuyện để giúp họ hiểu được điều Ngài dạy.  

Chúa Giê-su ví sánh Nước Thiên đàng giống như mười người nữ đồng trinh 

đi đón chàng rể, trong đó có năm người dại và năm người khôn. Năm người 

khôn là người có mang theo dầu trong đèn mình và năm người dại thì đem 

đèn nhưng không mang dầu. Vì chàng rể đến muộn nên tất cả đều ngủ gục. 

Khi chàng rể đến thì đèn của năm người dại sắp tắt, họ không thể ra đón 

chàng rể nếu không có đèn trên tay theo đúng phong tục của người Do thái 

nên họ phải đi mua dầu. Vì năm người khôn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón 

chàng rể nên được rước đi. Khi năm người dại trở lại thì chàng rể đã đón 

mọi người vào tiệc cưới, cửa đã đóng lại và họ không được vào trong. 

Mười cô gái đồng trinh tượng trưng cho những người đã tin Chúa, nhìn vẻ 

bề ngoài không ai biết được người nào đã sẵn sàng đón Chúa Giê-su tái lâm. 

Mọi người đều biết Chúa sẽ trở lại nhưng một số người không có sự chuẩn 

bị, khi Chúa đến cách bất ngờ thì họ bị bỏ lại, nhưng ai đã sẵn sàng thì được 

Chúa đón về Thiên đàng. Điều này nhắc nhở chúng ta không thể nào đợi đến 

phút cuối mới làm, giống như những người nữ đồng trinh dại dột khi nghe 

tin chú rể đến thì mới đi mua dầu, lúc Chúa đến chúng ta không còn thì giờ 

để chuẩn bị nữa. Mỗi người phải chuẩn bị sẵn sàng đời sống mình để được 

Chúa đón đi chứ không vay mượn của người khác điều mà họ đã chuẩn bị 

trong lãnh vực tâm linh được. 

Các em có biết Chúa Giê-su sẽ tái lâm để đón các em về Thiên đàng với 

Ngài không? Các em phải chuẩn bị sẵn sàng trong đời sống tâm linh mình 

bằng sự cầu nguyện, học Kinh Thánh và đức tin nơi Chúa ngay hôm nay để 

Chúa tái lâm bất cứ lúc nào, các em cũng được Chúa tiếp rước về Thiên đàng 

nhé! 
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Bài Hát: Sẵn Sàng Đón Chúa Hồi Lai  

1. Như năm người nữ khôn ngoan chuẩn bị dầu luôn cho 

đèn mình không tắt. Em chuẩn bị ở tâm linh sẵn sàng 

nghênh đón Vua hồi lai! 

2. Chăm nguyện cầu, vững tin luôn, gẫm suy Lời Cha em 

dặn lòng trung tín. Không hận thù, chẳng hơn thua sẵn sàng nghênh đón 

Vua hồi lai! 

3. Siêng hầu việc Chúa trên cao, giảng rao tình yêu thiên thượng vào nhân 

thế. Đem nhiều người đến bên Cha sẵn sàng nghênh đón Vua hồi lai! 

 

Thủ Công: Chiếc Đèn Đầy Dầu 

Chiếc đèn đầy dầu bày tỏ sự chuẩn bị chu đáo của 

5 trinh nữ khôn ngoan. Các em cũng hãy thể hiện 

mình là người sẵn sàng đón Chúa tái lâm bằng 

chiếc đèn đầy dầu của các em, được tô màu thật 

đẹp đẽ. Cố lên các em nhé! 
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BÀI TẬP 

 

Dựa vào bài học, em hãy tìm từ điền vào các chỗ trống trong các câu dưới 

đây: 

1. Nước Thiên đàng được ví như ………… trinh nữ đi đón chàng rể. 

2. Trong đó có năm cô ……….. và năm cô khôn. 

3. Năm cô khôn là người có mang theo …….. trong đèn của mình. 

4. Khi chàng rể đến, chỉ những cô còn dầu mới được chàng rể đón vào 

…………. 

5. Câu chuyện nhắc nhở các em phải ………….để đón Chúa trở lại bất 

cứ lúc nào. 

 

Đáp án:   

1. Mười 

2. Dại 

3. Dầu 

4. Tiệc cưới 

5. Sẵn sàng 
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Tuần 10: Ẩn Dụ Về Thiên đàng: Tiệc Cưới 

 

 

 

 

 

1 Đức Giê-su lại dùng ngụ ngôn dạy họ: 2 “Nước Thiên đàng ví 

như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. 3 Vua sai đầy tớ đi 

nhắc khách được mời dự tiệc nhưng họ không chịu đến. 4 Vua lại 

sai các đầy tớ khác dặn: ‘Hãy thưa với khách được mời rằng tiệc 

đã chuẩn bị xong, bò và bê mập đã làm thịt rồi, tiệc đã sẵn sàng, 

xin mời đến dự.’ 5 Nhưng khách không lưu ý cứ bỏ đi, người thì 

đi thăm ruộng, kẻ lo việc buôn bán, 6 những kẻ khác bắt đầy tớ 

của vua đánh đập rồi giết đi. 7 Nhà vua nổi giận, sai quân lính đến hủy diệt những 

kẻ sát nhân và đốt phá thành phố của họ. 8 Thế rồi vua bảo các đầy tớ: ‘Tiệc cưới 

đã sẵn sàng nhưng khách được mời không xứng đáng dự tiệc. 9 Vậy hãy đi ra các 

ngã đường, mời bất cứ ai các ngươi gặp vào dự tiệc.’ 10 Đầy tớ đi ra các đường phố 

gặp ai cũng mời, kẻ xấu cũng như người tốt, vào ngồi đầy phòng tiệc cưới. 11 Nhưng 

khi vào xem khách dự tiệc, vua chợt thấy một người không mặc lễ phục. 12 Vua bảo 

người ấy: ‘Anh kia, sao anh không mặc lễ phục mà vào đây được?’ Anh ta không 

trả lời được. 13 Rồi vua truyền bảo đầy tớ: ‘Hãy trói chân tay hắn lại, ném ra nơi tối 

tăm là nơi có than khóc và rên xiết’. 14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người 

được chọn.” 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

Trò Chơi: “Chuẩn Bị Đi Đám Cưới” 

Giáo viên cho các em ngồi vòng tròn hay trên ghế, yêu 

cầu các em kể những điều cần chuẩn bị để đi tới dự một 

tiệc cưới. Lần lượt từng em sẽ nói một điều, em sau không 

được trùng với em trước. 

Kết luận: Nước Thiên đàng còn được ví như một tiệc cưới 

đã được Chúa chuẩn bị để đón chúng ta vào dự tiệc. Bài học hôm nay sẽ giúp 

các em học được rằng các em cần chuẩn bị những gì để bước vào nước Thiên 

đàng. 

  Câu Ghi Nhớ: “Vì nhiều người được gọi 

nhưng ít người được chọn”.  

(Ma-thi-ơ 22: 14) 

Ma thi ơ 22:1-14 
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Nội Dung Bài Học 

Các em có bao giờ nhận thiệp mời đi dự tiệc chưa? Khi nhận 

thiệp mời thì mình nghĩ gì?  

Chúa Giê-su đã dùng một câu chuyện để dạy chúng ta về nước 

Thiên đàng. Một vị Vua làm tiệc cưới cho con trai mình và mời rất nhiều 

khách đến tham dự. Đến giờ dự tiệc, không ai đến cả, Vua lại sai các đầy tớ 

đến nhắc cho mọi người người biết rằng tiệc đã chuẩn bị xong rồi, mọi người 

hãy đến dự. Thế mà khách mời đều không ai đến, mỗi người đưa ra một lý 

do để từ chối: người thì không thèm trả lời, kẻ thì bận đi thăm ruộng, người 

thì lo việc mua bán, thậm chí có người còn bắt đầy tớ của Vua đánh đập và 

giết đi... Vua bảo rằng những khách mời đó không xứng đáng dự tiệc của 

Vua, Vua sai đầy tớ ra các ngã đường, mời bất cứ người nào họ gặp và họ 

ngồi đầy phòng tiệc cưới. Có một vị khách vào dự tiệc mà không mặc lễ 

phục nên bị Vua đuổi ra ngoài. 

Nhà Vua trong câu chuyện này tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Ngày Chúa 

Giê-su tái lâm là ngày vui nơi Thiên đàng, lớn hơn niềm vui của tiệc cưới. 

Những vị khách được mời đến dự là muốn nói đến dân Do Thái và họ không 

chịu tin nhận Chúa Giê-su, từ chối Chúa với nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, 

Chúa dành cơ hội đó cho dân ngoại, giống như những người được mời vào 

ở các ngã đường, rất nhiều người là dân ngoại đã tin Chúa Giê-su và họ sẽ 

có mặt nơi Thiên đàng. Lưu ý là ai muốn vào Thiên đàng phải làm đúng 

những gì Chúa đã dạy, nếu không vâng lời thì không thể vào Thiên đàng 

được, giống như vị khách không mặc lễ phục và bị đuổi ra ngoài. Cám ơn 

Chúa vì chúng ta là dân ngoại nhưng được biết đến Chúa Giê-su và tin nhận 

Ngài, chúng ta sẽ được nhận lấy Thiên đàng trong ngày Chúa Giê-su tái lâm, 

thật tuyệt vời phải không các em! 

 

Bài Hát: Vào Ngày Giê-su Tái Lâm  

1. Vào ngày Giê-su tái lâm là ngày đầy vui mừng! Khi con dân của 

Ngài được họp bên cạnh Chúa. Lòng tràn đầy vui thỏa thảy thảy 

chúc tôn Danh Ngài. Giê-su sẽ trở lại lời Cha phán chẳng sai! 

2. Vì nhiều người gọi tới nhưng được chọn ít người. Chỉ những kẻ trung thành 

thật lòng tin cậy Chúa! Lòng nguyện hằng trung tín kính Chúa với yêu thương 

người. Hăng hái rao Tin Lành quyền năng đến muôn nơi! 
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Hoạt Động: Chuẩn Bị Cho Ngày Chúa Nhật 

Giáo viên cho các em ghi ra tất cả những gì các em 

có thể chuẩn bị cho ngày Chúa Nhật. Sau đó cho các 

em cùng nhau đánh giá xem bạn nào có sự chuẩn bị 

chu đáo nhất thì có phần thưởng (một phần bánh, kẹo 

hoặc vỗ tay tán thưởng). 

Một số gợi ý cho các em: 

- Học Câu Gốc 

- Vệ sinh cá nhân 

- Xếp tập học viên vào Sơ-mi 

- Giặt ủi quần áo… 

Cuối cùng liên hệ đến đời sống các em cũng cần chuẩn bị cho xứng đáng 

mỗi ngày để chào đón sự tái lâm của Chúa. 

 

 

 

BÀI TẬP 

 

Em hãy khoanh tròn vào đáp án nào đúng trong các câu sau: 

1. Câu chuyện ngụ ngôn kể về một vị vua làm tiệc cưới cho ai? 

a. Cho đầy tớ              b. Cho con trai              

c. Cho con gái              d. Cho vị quan 

2. Có bao nhiêu người đến dự tiệc? 

a. Nhiều người             b. Vài người           

c. một người                  d. không có ai 

3. Tại sao vị khách đến dự lễ cưới bị đuổi ra ngoài? 

a. Không có tiền         b. không có thiệp            

c. không trang điểm      d. không mặc lễ phục 
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4. Những vị khách được mời đến dự tiệc được ví như dân tộc nào? 

a. Dân Do-thái           b. Dân ngoại             

c. các môn đồ             d. Người nghèo 

5. Những ai muốn vào nước Thiên đàng phải làm gì? 

a. Làm đúng ý mình  b. làm đúng ý Chúa          

c. làm đúng ý người ta  d. làm đúng ý cha mẹ 

 

 

Đáp án:  1. b  2. c  3. d  4. a   5. b 
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Tuần 11: Ẩn Dụ Về Thiên đàng: Kho Báu  

 

 

 

 

 

44 “Nước Thiên đàng ví như kho châu báu chôn giấu trong ruộng. 

Có một người tìm thấy kho báu đó thì đem giấu. Quá mừng rỡ, 

người ấy đi bán hết gia tài mình để mua thửa ruộng đó.” 

 

Hoạt Động Đầu Giờ 

Trò Chơi: Đường Đến Kho Báu  

Giáo viên chuẩn bị cho mỗi đội một tờ giấy lớn, trên đó vẽ 

điểm khởi đầu ở gốc trên và điểm đích ở góc dưới tờ giấy. 

Có nhiều đường được vẽ, nhưng chỉ có một đường đi đến 

kho báu. Khi hiệu lệnh bắt đầu, đội nào tìm được đường đến kho báu trước 

thì đội đó chiến thắng.  

Kết luận: Các em đang học loạt bài về nước Thiên đàng, và Kinh Thánh 

cũng dạy Thiên đàng như một kho báu quý giá. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong 

bài học hôm nay.  

 

Nội Dung Bài Học 

Muốn mua một món đồ nào đó thì các em cần phải có tiền, số 

tiền mình đưa ra bao nhiêu thì món hàng mình nhận về sẽ 

tương ứng với giá trị số tiền. Tiền càng nhiều thì món hàng 

càng giá trị, không có tiền thì không có hàng.  

Nước Thiên đàng được ví sánh giống như một kho báu, rất quý, rất giá trị... 

và kho báu này được chôn trong một đám ruộng mà không ai biết đến, chưa 

ai phát hiện ra. Một ngày kia có một người đã phát hiện được nơi chôn giấu 

kho báu này. Làm thế nào để kho báu thuộc về người này vì đám ruộng 

không phải là của người đó? Để có quyền làm chủ kho báu đang nằm yên 

  Câu Ghi Nhớ: “Chúng ta phải trải qua nhiều 

hoạn nạn mới vào được Nước Đức Chúa Trời”.  

(Công vụ 14: 22b) 
Ma thi ơ 13: 44 
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trong đám ruộng kia một cách hợp pháp, điều duy nhất là khi nào đám ruộng 

đó thuộc về mình, vì ai làm chủ đám ruộng thì người đó cũng sẽ làm chủ kho 

báu. Nghĩ như vậy nên người này đã về nhà, bán hết gia tài, bán hết những 

gì mình có để mua đám ruộng. Người ấy không tiếc nuối gia tài mình, không 

ngần ngại hay do dự khi bán chúng, vì người biết rõ rằng kho báu mà người 

ấy sẽ có được đáng giá hơn gấp ngàn lần tài sản mình bỏ ra và như thế kho 

báu đó đã thuộc về người ấy.   

Chúng ta đã biết Thiên đàng là quý giá, không thể dùng tiền bạc để mua 

được mà Chúa Giê-su phải trả giá bằng chính mạng sống của Ngài để ban 

Thiên đàng cho chúng ta. Ẩn dụ này muốn nhấn mạnh đến sự trả giá, sự 

đánh đổi của người nào muốn vào Thiên đàng. Ai cũng muốn vào Thiên 

đàng vì nơi đó tuyệt đẹp, giá trị và phước hạnh đời đời nhưng nhiều người 

lại không muốn đánh đổi điều gì cả để được vào nơi ấy. Chỉ những người 

bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, để Chúa biến đổi đời sống cũ, làm 

theo mọi Lời Chúa dạy, chấp nhận đối diện với mọi khó khăn, thử thách… 

Đó xem như là cái giá phải trả để theo Chúa, để vào Thiên đàng. Các em có 

sẵn sàng trả giá không? 

 

Bài Hát: Vững Chân Trên Đường Thiên Quốc  

1. Cần phải trải qua nhiều gian khó mới thành công! Cùng 

nhau bước trên đường hẹp ấy Chúa hằng mong. Nhà của 

Chúa huy hoàng sáng láng ánh rạng ngời! Nào ta hãy mau 

đều chân bước đến quê Trời! 

2. Đường Thiên Quốc con đường hẹp ấy Chúa đồng đi! Nào ta vững chân 

và nhịp bước chớ sợ chi! Dù thử thách hay là gian khổ tiếng chê cười! 

Đừng sợ hãi nhưng lòng tin chắc ở Chúa Trời! 

 

Trò Chơi: Đi Tìm Kho Báu 

Giáo viên chuẩn bị một phần quà, cất giấu một nơi bí 

mật. Chia các em thành 2 đội, giáo viên đưa ra lời gợi 

ý về nơi cất giấu kho báu cho 2 đội. 

Sau hiệu lệnh của giáo viên, các em bắt đầu thảo luận 

rồi chia nhau đi tìm kho báu. Đội nào tìm được trước là đội chiến thắng. 
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Phần thưởng của các em cũng chính là kho báu các em tìm được. Sau giờ 

học, đội chiến thắng sẽ bày kho báu ra “thưởng thức”. 
 

 

BÀI TẬP 

 

Em hãy điền chữ Đ trước câu nào đúng, và điền chữ S trước câu nào sai. 

1. …….. Nước Thiên đàng được ví sánh như một kho báu quý giá. 

2. …….. Người phát hiện ra kho báu về nhà bán hết tài sản để mua đám 

ruộng có chứa kho báu. 

3. …….. Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh rằng: Thiên đàng là quý giá, 

muốn vào được phải chấp nhận trả giá, đánh đổi 

4. ……... Đánh đổi để theo Chúa là không cần làm gì cả, chỉ ngồi chờ 

Chúa tái lâm 

5. ……... Đánh đổi để theo Chúa là phải từ bỏ đời sống cũ và làm theo 

lời Chúa dạy 

 

 

Đáp án:  1. Đ     2. Đ         3. Đ        4. S    5. Đ 
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Tuần 12: Sự Ban Thưởng  
Dành Cho Tín Hữu Nơi Thiên đàng 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 Vì không ai có thể đặt một nền móng nào khác ngoài nền đã lập 

tức là Chúa Cứu Thế Giê-su. 12 Hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ 

khô hay rơm rạ để xây nhà trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi 

người sẽ được phơi bày rõ ràng. Ngày phán xét sẽ phô bày công 

trình đó ra vì ngày ấy sẽ xuất hiện trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm 

công việc của mỗi người. 14 Nếu công trình của người nào đã xây 

dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. 15 Nếu công trình của người nào 

đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi còn người đó sẽ được cứu 

nhưng dường như qua lửa vậy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Câu Ghi Nhớ: “Vì tất cả chúng ta phải ra 

trước tòa án Chúa Cứu Thế để mỗi người sẽ 

nhận phần của mình, tùy theo những điều 

thiện, điều ác mình đã làm khi còn ở trong thân 

xác”. (II Cô-rinh-tô 5: 10) II Cô-rinh-tô 3: 11-15 

Trò Chơi: Cướp Cờ 

Giáo viên chia thành 2 đội chơi với số lượng bằng nhau, người được 

đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Mỗi lượt, giáo viên sẽ chỉ định con số 

(ví dụ như số 3) để hai người có số đó (số 3) chạy lên “cướp cờ”. Giáo 

viên có thể cho số đang chơi về và số khác thay thế hoặc lên tiếp viện. 

Người chơi phải nhanh tay cướp được lá cờ đã để sẵn ở vị trí chính 

giữa sân và mang nó chạy thật nhanh về đội của mình mà không bị đối 

phương chạm vào người. Đội nào cướp được nhiều cờ hơn sẽ giành 

chiến thắng. 

Kết luận: Ở trên thiên đàng, các con cái Chúa cũng sẽ nhận được phần 

thưởng tùy theo công việc mình đã làm cho Chúa khi còn ở trên đất 

này. 
 

Hoạt Động Đầu Giờ 
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Nội Dung Bài Học 

Các em có hồi hộp trước giờ phút tổng kết và phát thưởng 

không? Các em mong chờ điều gì trong giây phút đó? Các em 

có biết mình được nhận giải thưởng hay không? 

Trong ngày Chúa Giê-su tái lâm, tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Giê-

su được đón về Thiên đàng. Đây là thời điểm quan trọng nhất liên quan đến 

người tin Chúa. Không phải là được cứu hay không được cứu, vì tất cả đang 

ở Thiên đàng. Chúa Giê-su tại ngai phán xét sẽ luận công ban thưởng cho 

những người tin Chúa giống như vị trọng tài bước lên bục để tuyên bố người 

thắng cuộc và trao giải thưởng cho những vận động viên đã chạy giỏi và 

đúng luật. Tất nhiên sẽ có những người chạy không giỏi và không đúng luật, 

thì không được giải thưởng.  

Mục đích chính của sự phán xét này là đánh giá và ban thưởng cho người tin 

Chúa, dựa vào cách họ đã sử dụng những cơ hội và hoàn thành trách nhiệm 

của họ. Cơ sở của sự đánh giá này là tùy thuộc vào những gì mà mỗi người 

đã làm. Nhưng những động cơ và những việc mọi người làm sẽ được Chúa 

đưa qua lửa kiểm nghiệm, “lửa sẽ thử nghiệm công việc của mỗi người. Nếu 

công trình của người nào đã xây dựng được tồn tại, người đó sẽ được phần 

thưởng. Nếu công trình của nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy 

sẽ mất đi, còn người đó sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa vậy”. Một số 

người sẽ xấu hổ khi ngày Chúa đến vì họ đã bất trung với Chúa, vẫn ngoan 

cố trong tội lỗi hay xấu hổ vì Chúa khi còn ở thế gian, họ làm công việc 

Chúa với động cơ sai trật, họ không được gì cả. Những ai làm vì cớ yêu 

Chúa, vâng lời Chúa sẽ nhận lấy phần thưởng Chúa ban.  

Vì vậy các em phải nhớ, rồi đến một ngày ai cũng phải đứng trước sự thánh 

khiết của Chúa để giải trình về đời sống của mình. Các em sẽ được nhận 

phần thưởng Chúa trao tặng về đời sống các em hay bị mất phần thưởng vì 

các em đã không làm đúng lời dạy của Chúa? Hãy chuẩn bị ngày đó ngay 

hôm nay các em nhé!  
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BÀI TẬP 

 

Dựa vào các từ được cho sẵn dưới đây, em hãy lựa chọn và điền vào các chỗ 

trống trong các câu sau để tạo thành câu đúng nghĩa. 

Các từ cho sẵn: tòa án - phần thưởng - sai trật - tin Ngài - đã làm 

1. Trong ngày phán xét, Chúa sẽ đánh giá và ban thưởng cho những 

người ………. 

2. Mỗi người sẽ nhận được phần thưởng tùy theo việc mình ………..  

3. Những ai làm vì cớ yêu Chúa và vâng lời Chúa sẽ nhận lấy 

………………. Chúa ban 

4. Tất cả phải đứng trước …………….. của Chúa Cứu Thế để nhận phần 

của mình. 

5. Những người làm vì động cơ ……………. thì sẽ không nhận được gì 

cả. 

 

Đáp án:  

1. tin Ngài  2. đã làm  3. phần thưởng 4. tòa án  5. sai trật 

  

Chúa Sẽ Ban Thưởng Cho Ta 

1. Vì mọi người chúng ta đều phải ra trước ánh sáng của Cha 

để ta nhận phần mình bởi tay Cha ban tặng. Người nào thật 

tín trung phục vụ Thiên Chúa, Chúa sẽ luận công, thưởng 

ban cho mọi điều vì Cha vốn thật công bình! 

2. Vì vậy mọi chúng ta cần nên ghi nhớ khoảnh khắc này đây. 

Sống yêu thương hằng ngày, giúp đỡ nhau từng ngày. Cùng 

phục vụ Chúa Cha nhiều hơn do Chúa đã sắp hồi lai. Chúa 

trao ban cho mình vì Cha vốn thật công bình! 

Bài hát 



Quý 4: Chúa Hứa Ban Thiên Đàng Cho Em 

Tài liệu dành cho giáo viên  Trang 46 

Thủ Công: Triều Thiên Vinh Hiển 

Hôm nay các em đã học về phần thưởng Chúa dành 

cho các em là những người trung tín với Chúa. Một 

trong những phần thưởng quý giá đó chính là mão 

triều thiên của sự sống. 

Trong phần thủ công hôm nay, các em hãy tiếp tục trang trí cho chiếc mão 

triều thiên của mình, sau đó tô màu thật đẹp nhé. 
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Tuần 13: Bài Ôn 

 
  

 

 

 

 

 

1 Vì chúng ta biết rằng nếu trại tạm trú của chúng ta dưới đất bị hủy 

diệt, chúng ta còn có  nhà vĩnh cửu ở trên trời là nhà do Đức Chúa 

Trời xây dựng chứ không phải do loài người làm ra. 2 Thật vậy, 

chúng ta than thở trong trại tạm trú này, mong ước mặc lấy nhà trên 

trời. 3 Khi đã mặc lấy thì không bị trần truồng. 4 Còn sống trong trại tạm trú bao lâu, 

chúng ta còn than thở não nề, không phải vì chúng ta muốn lột bỏ nó nhưng muốn 

mặc thêm vào để cái chết bị sự sống nuốt đi. 5 Đấng đã chuẩn bị điều này cho chúng 

ta chính là Đức Chúa Trời, Ngài cũng ban Đức Thánh Linh cho chúng ta làm bảo 

chứng. 6 Vì thế, chúng ta luôn luôn tin tưởng và biết rằng khi nào còn sống trong 

nhà của thân xác thì chúng ta xa cách Chúa. 7 Vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ 

không phải bởi điều mắt thấy. 8 Chúng ta tin tưởng và mong ước rời khỏi thân xác 

để về nhà với Chúa thì tốt hơn. 9 Như thế, dù còn trong thân xác hay lìa khỏi thân 

xác, mục đích của chúng ta là sống đẹp lòng Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Câu Ghi Nhớ: “... chúng ta còn có nhà vĩnh 

cửu ở trên trời, là nhà do Đức Chúa Trời xây 

dựng chứ không phải do loài người làm ra”.  

(II Cô-rinh-tô 5: 1b) 

Trò Chơi: Đua Thảm 

Mỗi đội được phát một tấm thảm. Nhiệm vụ của mỗi thành viên 

là ngồi trên tấm thảm, dùng 2 tay giữ thảm, 2 chân tiếp đất để di 

chuyển từ vạch xuất phát về đích. Em này chơi xong mang thảm 

về vạch xuất phát đưa cho bạn tiếp theo tiếp tục di chuyển về 

đích. Đội nào về đích nhanh hơn sẽ là đội chiến thắng. 
 

Hoạt Động Đầu Giờ 

II Cô-rinh-tô 5: 1-9 
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Nội Dung Bài Học 

Bạn nào nhớ được chủ đề của quý này? Các em thấy thế nào 

khi biết về Thiên đàng? Bạn nào muốn ở Thiên đàng với 

Chúa? 

Trong quý này chúng ta đã học chủ đề: CHÚA HỨA BAN THIÊN ĐÀNG 

CHO EM. Các em biết Thiên đàng còn được gọi là Nhà của Đức Chúa Trời, 

nơi Đức Chúa Trời ngự. Thiên đàng là là một nơi đẹp tuyệt vời, những gì 

được mô tả cũng không nói hết được vẻ đẹp của Thiên đàng, quang cảnh của 

Thiên đàng không nơi nào sánh bằng, khi nào chúng ta vào đó thì sẽ thấy 

được giá trị và sự huy hoàng của Thiên đàng thật sự. Tại Thiên đàng không 

còn chết chóc, khóc lóc hay đau khổ nữa. Ở đây chỉ có sự thờ phượng Đức 

Chúa Trời, tất cả thiên sứ và những người được cứu ở quanh ngôi Ngài và 

thờ phượng Ngài không thôi. Những người có tên trong sổ sách sự sống mới 

được bước vào nơi vinh hiển này. Những người không tin Chúa hay kẻ có 

tội đều không được bước vào đây, phần của họ là hồ lửa đời mà thôi. Vì vậy, 

chúng ta phải tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa tái lâm, sẵn sàng trả giá 

bằng sự hy sinh hoặc sự khó khăn, thử thách để Thiên đàng thuộc về mình. 

Chúa Giê-su đã hứa Ngài sẽ trở lại để đón những người tin Ngài về ở với 

Ngài nơi Thiên đàng mãi mãi Ngày đó chắc chắn sẽ đến, các em hãy học Lời 

Chúa, giữ vững đức tin, hết lòng hầu việc Chúa, để ngày về Thiên đàng, sẽ 

nhận được thật nhiều phần thưởng Chúa ban cho mình các em nhé! 
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BÀI THI QUÝ 4 

 

Câu 1: Thiên đàng còn được gọi là: 

a. Nhà của Đức Chúa Trời 

b. Nhà Cha 

c. Nhà vĩnh cửu 

d. Tất cả đều đúng 

Đáp án: d 

Câu 2: Thiên đàng do ai xây dựng? 

a. Các thiên sứ 

b. Chúa  

c. Con người 

d. Tự có 

Đáp án: b 

Câu 3: Trong các vật liệu sau đây, vật liệu nào không dùng để xây nên 

Thiên đàng. 

a. Vàng 

b. Thạch Anh 

c. Ngọc trai 

d. Cát 

Đáp án: d 

Câu 4: Ở Thiên đàng, tất cả sẽ thờ phượng ai? 

a. Chúa 

b. Thiên sứ 

c. Con người 

d. Sa-tan 

Đáp án: a 
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Câu 5: Điều nào dưới đây KHÔNG CÓ ở Thiên đàng? 

a. Đói khát 

b. Khóc lóc 

c. Sự chết 

d. Tất cả 

Đáp án: d 

Câu 6: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong câu Kinh Thánh dưới 

đây: 

Khải huyền 21: 27b “... chỉ những người đã được ghi tên vào 

…………………… của Chiên Con mà thôi”. 

a. Sách quý giá 

b. Sách sự sống 

c. Sách Cựu Ước 

d. Sách Tân ước 

Đáp án: b 

Câu 7: Em hãy khoanh tròn vào câu nào SAI trong các câu dưới đây: 

a. Chúa Giê-xu thăng thiên và trở về Thiên đàng với Đức Chúa Cha 

b. Chúa hứa rằng: Ngài ở đâu thì chúng ta cũng sẽ ở đó với Ngài. 

c. Ngài sẽ sửa soạn một chỗ khác cho những người tin Ngài ở. 

d. Những người tin Chúa sẽ được ở cùng Ngài mãi mãi. 

Đáp án: c 

Câu 8: Trong câu chuyện ẩn dụ mười trinh nữ đi đón chàng rể (Ma-thi-ơ 

25:1-13), Các cô khôn là những cô đang mang theo gì bên mình? 

a. Mang theo đèn 

b. Mang theo dầu 

c. Mang theo tiền 

d. Mang theo vàng 

Đáp án: b 
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Câu 9: Những ai muốn vào Thiên đàng thì phải làm đúng ý ai? 

a. Ý Chúa 

b. Ý mình 

c. Ý cha mẹ 

d. Ý thầy cô 

Đáp án: a 

Câu 10: Trong Ma-thi-ơ 13: 44 kể về ẩn dụ nước Thiên đàng được ví như 

khó báu quý giá trong đám ruộng. Vậy người tìm thấy kho báu trong đám 

ruộng đã làm gì? 

a. Lấy trộm kho báu 

b. Báo cho người nhà 

c. Bỏ đi 

d. Bán gia tài và mua đám ruộng 

Đáp án: d 
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BÀI HÁT QUÝ 4 
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